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Yogakriebels
Dierenfeest!

Allemaal dieren uit de yogaverhalen van
Yogakriebels. Welk avontuur gaan ze met
jou beleven?

Print & play, veel plezier ermee!

Groetjes,
Laura




Strek je armen omhoog en huppel rond als Otto de giraf.




Strek je armen omhoog. Buig voorover en drink lekker fris water.
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Zit op je billen met je voeten op de grond. Doe je armen onder je benen door. Kruip in je eigen huisje.




Zit op je hurken en hups rond als een haasje.







Lig op je rug. Pak je enkels vast. Wiebel heen en weer. Lukt het jou om weer overeind te komen?




Kom op je knieén zitten. Buig voorover en rust uit op je blaadje.




Voel je vrij en vlieg! Vlieg 20 hoog als je kan!




Kom op handen en knieén. Doe je billen omhoog en kwispel als een hondje.




(

Kom op handen en knieén. Maak je rug bol als een kat.
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Klop op je brost als een aap. Oe, ce, oe! Slinger lekker met je armen en benen!
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Sta recht op. Je wortels groeien duey de aarde in. Je armen zijn de takken. Welke kleur krijgen je bloemen?
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Doe je handen tegen elkaar.

Open je handpalmen, je duim en pink blijven elkaar aanraken.
Ruik aan je eigen prachtige bloem




