Milo de muis en Sinterklaas

Milo is een kleine muis. Hij woont in een huis onder de bakkerij, samen met
papa, mama en baby Mies. Milo is vier jaar. Hij houdt van knuffelen en
tekenen. Maar er is iets dat hij spannend vindt: Sinterklaas.

Zijn buik doet raar. Zijn hartje klopt snel. Op school zegt de juf: “Vrijdag zetten
we onze schoen!” Milo fluistert: “Ik wil niet.” Hij wil geen schoen zetten. Hij wil
geen Piet zien!

Thuis zegt mama: “Je mag het spannend vinden, lieve Milo.” Ze leert Milo een
trucje van mama. “Ademin.. 1, 2, 3, 4.. Adem uit... 1, 2, 3, 4, 5.. Voel je voeten
op de grond. Stevig en veilig. Net als een boom.”

Milo oefent. In... uit... voeten op de grond. Net als een boom!

Op vrijdag voelt Milo weer kriebels in zijn buik. Maar hij denkt aan mama'’s
woorden. Adem in... uit.. voeten stevig op de grond. Hij zet zijn schoen. Hij kijkt
een beetje en zingt een liedje voor Sint en Piet.

‘s Avonds zegt mama: “Wat ben ik trots op jou!” Milo glimlacht. “Ik ook een
beetje.” Hij doet zijn ogen dicht. Adem in... uit.. voeten op de grond.
Milo slaapt rustig en fijn. Sinterklaas is niet meer zo spannend.
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Milo de muis en het feest van Sinterklaas

Onder de bakkerij in de stad woonde een kleine muis, genaamd Milo. Hij was
vier jaar oud en woonde samen met zijn papa, mama en zijn babyzusje Mies
in een gezellig muizenhuisje. Milo was een lieve, zachte muis. Hij hield van
tekenen, spelen met zijn knuffels en luisteren naar verhaaltjes.

Maar er was iets dat Milo spannend vond. Heel spannend zelfs: Sinterklaas.
ledereen zei dat Sinterklaas leuk was. Je mocht je schoen zetten, kreeg soms
een cadeautje, en er kwamen vrolijke Pieten op bezoek op school. Maar voor
Milo voelde het niet fijn. Zijn buik werd warm en draaierig, zijn hart ging
sneller kloppen en hij wilde het liefst verdwijnen onder een dekentje.

Toen juf Roos op school zei: “Vrijdag zetten we onze schoen in de klas!”,
voelde Milo meteen een kriebel in zijn buik. Hij fluisterde: “Ik wil dat liever
niet.” Hij wilde niet dat Sinterklaas iets in zijn schoen zou stoppen. En al
helemaal niet dat er Pieten op school zouden komen.

Thuis vertelde hij het aan mama. Mama gaf hem een knuffel en zei: “Het is
oké om iets spannend te vinden. Je bent niet de enige.” Ze leerde hem een
trucje dat kon helpen.

“We gaan rustig ademen,” zei mama. “Adem in... tot vier tellen. En dan
langzaam uit... tot vijf.” Milo deed mee. Adem in... 1, 2, 3, 4.. Adem uit.. 1, 2, 3, 4,
5.. “Voel je voeten op de grond,” zei mama. “Stel je voor dat je een boom
bent. Je voeten staan stevig op de aarde. Je bent sterk en veilig.”

Milo oefende elke dag. Adem in... uit.. voeten stevig op de grond. Net als een
boom.

Op vrijdag voelde Milo de kriebels weer. Maar dit keer wist hij wat hij kon
doen. Hij ademde diep in, en langzaam uit. Hij wiebelde zachtjes met zijn
tenen. “Ik ben een boom,” fluisterde hij. “Stevig en sterk.”

En toen.. zette hij zijn schoen. Hij keek naar de juf. Hij keek even naar de
vrolijke Piet in de gang. Niet van dichtbij, maar hij keek wel.

‘s Avonds, thuis in bed, vertelde hij het aan mama. Ze keek hem aan en
glimlachte.

“Wat ben jij dapper geweest, lieve muis.” “lk vond het nog steeds
spannend,” zei Milo zacht. “En toch deed je het,” zei mama. “Dat is pas echt
moedig.” Milo lachte. Hij legde zijn pootjes op zijn buik. Adem in... uit.. voeten
stevig op de grond. En toen viel hij in een diepe, rustige slaap.
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